Reisverslag vakantie Indonesie van Peter Latul

16 juli 2014; Op vakantie naar Bali met mijn gezin, schoonzus en nichtje, zwager EN moeder. Na een relaxte vlucht (ondanks dat mijn schoonzus
niet wist waar te zoeken ivm luchtziek zijn) eindelijk aangekomen op Den Pasar:

Opgewonden als we allen waren, gingen we naar buiten; Het voelde meteen vertrouwd aan; het klimaat, de geuren en de vriendelijke Balineze
mensen (die Balinezen zijn niet normaal zo vriendelijk). We werden opgehaald door de taxi van het hotel Rama Beach. Daar aangekomen, keken
we meteen onze ogen uit; geweldig zwembad, eten, de lieve mensen, accomodatie; in 1 woord: GEWELDIG!! Dit hotel is echt een aanrader.




Aangezien we erg laat aankwamen, hadden we om 00.30 uur nog trek, dus gingen we naar een restaurant; Met 8 personen een uitgebreide
rijsttafel incl. drinken; Totale schade Euro 25!!!l En dan nog is het voor die begrippen duur.

In de ochtend nasi goreng en bami eten. In de middag nasi goreng en bami eten en ’s avonds nasi goreng en bami eten; FANTASTISCH!!!!

=T

We hebben menig excursies gedaan;
Mountainbiken in het binnenland, naar een vulkaan en de rijstvelden gegaan. Uiteraard ook naar het strand....






Wat ook super was, is dat als we gemasseerd, manicure, pedicure, haren knippen wilden, dan gingen wenaar deoverkant van het hotel;

Normaliter kost een massage in Nederland Euro 50 voor een half uur, maar op Bali niet; Euro 4 voor 1.5 uur!! Dus zaten we elke dag bij de
beautysalon:



Na 3 dagen Bali zijn we naar Surabaya gegaan om het as van de opa van mijn vrouw proberen bij te leggen bij het militaire graf van zijn zwager
waar tevens zijn eigen vrouw is bijgelegd. Dit is helaas niet gelukt.






Na 1 dag te hebben geslapen in Ambonstad, zijn we de volgende dag heel vroeg met de boot naar Haria Saparua gegaan. Wat een chaos op die
boot, maar wel erg leuk en interessant om mee te maken.

Als Westerlingen, voelden we ons op de boot niet op ons gemak, aangezien men echt voor ons op ging staan om te kunnen zitten. Na iets langer
dan een uur gevaren te hebben, zagen we de kade van Porto en Haria. Wat een boel mensen staan te wachten op de kade:



Hoe stom het ook klinkt, maar ik ben er dus nog nooit geweest en toch voel je je thuis; Denk dat ik voor elke Molukker kan spreken die voor het
eerst naar zijn Kampong gaat. Hoe welvarend we hier leven met alle luxe en ons salaris, hoe relatief primitief men daar leeft; Zandweggetjes,
rondlopende honden en katten met schurft, varkens....dit alles valt in het niet en is opeens niet belangrijk, aangezien je voelt dat je ‘thuis’ bent
aangekomen.

We verbleven in een hotel, maar moesten elke dag ontbijten en avondeten bij usi Debbie Sahuleka; wat een geweldig persoon is zij!! We hebben
echt heerlijk gegeten en ontzettend gastvrij ontvangen!!



Vervolgens zijn we langs verschillende kampongs gegaan. In een busje zijn we het eiland Saparua rond gereden:







Na 5 dagen op Haria te hebben verbleven, moesten we helaas weer weg naar Bali. We zijn via Makassar gegaan en hebben daar nog wat
gewandeld/ geshopt en uiteraard kwamen we familie tegen.



Aangekomen op Bali, zijn we weer naar het hotel “Rama Beach” gegaan; Daar hebbenw e weer de luxe opgepakt. Na 10 dagen op Bali te hebben
verbleven, zijn we HELAAS naar Nederland gegaan. Deze vakantie is echt een ervaring die ik voor geen goud heb willen missen; helemaal omdat
ik met mijn gezin , moeder schoonzus, nichtje en zwager was. Toen ik nog nooit naar de Molukken was geweest, vertelden menig persoon dat
het een geweldige ervaring is om weer naar je roots te gaan; En dat heb ik precies zo beleefd. NU effe goed sparen om volgend jaar weer te
gaan!!



